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jeugdboek

In deel drie van Erna Sassens trilogie tobt Joshua
met de liefde en relaties. Een kip biedt troost.

tekst Annemarie Terhell

Schrijven over seks,
Erna Sassen kan het

eem een kip — het is een geestige

titel om een trilogie mee af te

sluiten. Zeker als die volgt op

Neem nooit een beste vriend, de

youngadultroman waarmee
schrijfster Erna Sassen en illustrator Martijn
van der Linden vorig jaar de Boon voor Jeugd-
literatuur én het Beste Boek voor Jongeren
wonnen.

Je verwacht een hilarische opening, maar
op de eerste bladzijde tref je een tekening
van een dooie mus met als bijschrift ‘Zelf-
portret, eerste poging’. Tsja, dat kan natuur-
lijk puur geestig bedoeld zijn. Maar als er
voor de tweede poging vijf dooie mussen
nodig zijn, dan begrijp je: het gaat inderdaad
niet goed met hoofdpersoon Joshua.

Om kort te gaan: Joshua, die in Neem nooit
een beste vriend smoorverliefd werd op de on-
weerstaanbare Lindsey, verkeert in crisis.
Zijn oma is overleden en prompt krijgt hij
ruzie met zijn grillige vriendin.

In de buitenwereld kleedt Lindsey zich in
naveltruitjes en ultrakorte rokjes, om daarna
alle mannen die toenadering
zoeken af te straffen. Bij Joshua
laat ze haar oorlogsmake-up ach-
terwege en is ze ontspannen.
Maar dan realiseert Joshua zich
dat Lindsey alleen seks met hem
heeft om hém een plezier te
doen. Die wetenschap maakt
hem onzeker en depressief.

Terwijl Joshua zijn radeloos-
heid van zich afschreeuwt met
capslocks en uitroeptekens,
maakt een telefoontje van zijn
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voormalige boezemvriendin Zivan de ver-
warring compleet. Zivan speelde een belang-
rijke rol in Zonder titel, het eerste deel van de
trilogie: zij verdween ineens uit Joshua’s le-
ven omdat ze werd uitgehuwelijkt in Irak.

Een realistisch verhaal schrijven over lief-
de, relaties en seks, daar was het Sassen met
deze trilogie om begonnen. Dat is flink ba-
lanceren, want ‘het blijft tricky om over seks
te praten, bij de meeste woorden lopen de
rillingen over je rug’, vindt ook Joshua. Sas-
sen schrijft onomwonden en haalt er van al-
les bij: van aseksualiteit en pornokanalen tot
sekswerkers.

Nu daar in dit laatste deel nog de zeven
vinkjes van Joris Luyendijk bovenop komen,
wordt het wel wat veel. Die vinkjes leveren
geweldige grappen op (een broer die als ‘sla-
vink’ verkleed naar carnaval gaat met boks-
handschoenen, bijvoorbeeld). Maar er moet
zoveel worden uitgelegd, over racisme, onge-
lijkheid, geloof en mensenrechten, dat je de
stem van de schrijfster er soms even door-
heen hoort schemeren.

Toch is dit boek zeer de moei-
te waard. Sassen heeft een unie-
ke stem, zuiver en vlijmscherp,
met een ijzersterk gevoel voor
humor en timing.

Op de kip, die Joshua troost
biedt, moet je wachten tot het
slot. Hij komt met een zelf ge-
timmerde kippenvilla en een
briljante naam: ome Cor. Neem
een kip is een mooi laatste deel
van een formidabele trilogie, die
je met pijn in je hart dichtslaat.

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: WPG Kindermedia

Bereik :342.000
:€5757,00 Oplage:142.500



https://www.mediainfogroep.nl/

