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Sekswerkers, pijp-CEO’s en aarsbananen: zonder schaamte en met
veel humor vertelt Erna Sassen jongeren over seks en relaties. In
Neem een kip heeft de bekroonde auteur haar ideale vorm gevonden.

Door Pjotr van Lenteren

oe praat je met pubers over
H seks en depressie? Door ze

op een niet-serieuze manier
serieus te nemen.

Jongerenauteur Erna Sassen is
daar een meester in, wat ze meer
danooitbewijstin hetlaatste deel
van haar trilogie over Joshua en zijn
vrienden: Neem een kip (15+).

De inmiddels 18-jarige Joshua
worstelt nazijn vimbo-examen met
de slaapverwekkende avond-havo.
ledereen zegt dat hij metzijn teken-
talent naar de kunstacademie moet,
maar hijvindtillustrator een nutte-
loos beroep.

Ondertussen raakt zijn uitdagen-
devriendin Lindsey op de dansaca-
demie intiem bevriend metJeremy,
watnietzou moeten uitmaken om-
datdie op jongens valt. Maar als ze
nalangaandringen toegeeftdat ze
nietzo'n lol beleeftaan de lichame-
lijke liefde, begint de toestand
Joshua mateloos te frustreren.

Gelukkig staat zijn beste vriend
Sergio, die CEO wil worden maar
voorlopig bijverdient als sekswer-
ker, altijd klaar met goederaad.En
iserdeaseksuele kickbokser Dylan,
diebeloofthem in elkaar te komen
rammen als hijLindsey dumpt.

En om hetallemaal nég ingewik-
kelder te maken, woontzijn vorige
vlam, denaarIrak uitgehuwelijkte
Zivan, tijdelijk in een caravan in zijn
achtertuin. Met haarzoon.

Steeds doet Sassen er moeiteloos

een paar scheppen bovenop. Maar
netalsdelezer overal jeukdreigt te
krijgen van die confronterende,
expres gedetailleerd beschreven
moderne romantische ongemak-
ken, wordtde ellende weer draag-
lijk.

ErnaSassen laatzich metal haar
schaamteloze hyperbolen (‘pijp-
CEO’,‘aarsbananenvande Oud-
heid’) hetbestevergelijken metde
humoristische Britse auteur Sue
Townsend, die getroebleerde jonge-
ren door de ingewikkelde jaren
tachtig van de vorige eeuw hielp
met haar even ontroerende als
tenenkrommende puberheld
Adrian Mole.

Nog altijd verfrissend is de bijrol
van illustrator Martijn vander
Linden, die de tekeningen maakt uit
hetschetsboek van Joshua, kunste-
naar in de dop. Joshua moetvoor

EEN KIP
ey

school zichzelf portretteren en
komtbij zijn eerste poging niet
verder dan een dood vogeltje.

Door hetboek heen zien we al zijn
probeersels, metals dieptepunt het
angstaanjagende gekras tijdens een
paniekaanval. De laatste tekening,
metalle vrienden behalve Joshua, is
een treffend einde van hetverhaal
éndereeks.

Sassen heeft in hetderde deel
haarvorm gevonden. Het balorige
Zonder titel (2021, Nienke van Hich-
tum-prijs) is een soms iets te vol-
wassen pleidooi tegen vooroorde-
len over hetvmbo. Het explosieve
Neem nooit een beste vriend (2023,
Boon, Beste Boek voor Jongeren)
neigt hier en daar wel erg naar voor-
lichting over de eerste keer.

Neem een kip staat vol voetnoten,
maar daarin maakt Sassen haar
uitleg gelukkig meteen ook weer
belachelijk. Juist die steeds betere
balans tussen lol, wijsheid en pijn
maaktdedrieachtereenvolgende
boeken zo meeslepend.

Meerdan de eerdere delen is
Neem een kip een feestelijk verzet
geworden tegen volwassenheid;
een teder én hilarisch portretvan
vijfvrienden die teveel aan hun
hoofd hebben om hetallemaal nog
serieus te nemen. Geef ze eens
ongelijk.
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